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Tien discipelen en één
Datum:

Periodethema:

Bijbelgedeelte:

Tekst:

Zondag 31 maart 2024

Lijden, sterven en opstanding

Johannes 20:19-31

1 Petrus 1:8
Denwelken gij niet gezien hebt, en nochtans liefhebt, in Denwelken gij nu,
hoewel Hem niet ziende, maar gelovende, u verheugt met een onuitsprekelijke en
heerlijke vreugde.

Psalm: 42:3

O mijn z iel, wat buigt g' u neder?
Waartoe  z ijt g' in mij ontrus t?
Voed het oud vertrouwen weder;
Zoek in 's  Hoogs ten lof uw lus t;
Want G ods  goedheid z al uw  druk
Eens  verwis s 'len in ge luk.
Hoop op God, s la 't oog  naar boven;
Want ik  zal Zijn Naam nog loven.

Samenvatting:
Op de avond van de opstandingsdag zijn de discipelen bij elkaar, met gesloten
deuren. Ineens staat Jezus in hun midden, Hij zegt: 'Vrede zij u.' Dan laat Hij
Zijn handen en zijde zien. Wat zijn de discipelen blij! De Heere Jezus geeft hen
een opdracht: 'Gelijkerwijs Mij de Vader gezonden heeft, zend Ik ook u.' Hij
belooft hen de Heilige Geest. Thomas is er niet bij. Als de discipelen het hem
vertellen, gelooft hij het niet. Pas als hij het zelf zal zien en voelen, zal
hij het geloven. Een week later zijn de discipelen weer bij elkaar. Opnieuw komt
de Heere Jezus bij hen. Hij zegt tegen Thomas dat hij de wonden mag voelen en
zien. Hij moet niet ongelovig, maar gelovig zijn. Maar Thomas gelooft het al en
belijdt: 'Mijn Heere en mijn God!' De Heere Jezus noemt hen die niet zien en
toch geloven zalig. 

Vragen:
1. Welke opdracht krijgen de discipelen? Wat betekent dat? 
2. Waarom wil Thomas het niet geloven? 
3. Is het moeilijk om te geloven zonder dat je ziet? 
4. Waarom noemt Jezus juist hen, die niet zien en toch geloven, zalig? 

Rebus

Oplossing: 


