
De tekening gaat  over een grote groep mensen die feest 

viert voor Gods troon. Ze zwaaien met palmtakken als te-
ken van vreugde. Deze palmtakken verwijzen ook naar het 

Loofhuttenfeest. Tijdens dit feest herdenken de Joden dat 
ze 40 jaar in de woestijn hebben rondgetrokken voordat ze 

het beloofde land binnen mochten gaan. Ze woonden toen 
in hutten of tenten. Nu maken ze een hutje in de tuin of op 

het balkon waar ze in eten en soms in slapen. Het dak 
wordt gemaakt van takken en bladeren.  

HET LOOFHUTTEN-

FEEST 
Nehemia 8 14-19 

Openbaring 7: 9-17 
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Want God zal mij, opdat Hij mij 

beschutt', 

In ramp en nood versteken in 

Zijn hut 

Psalm 27 vers 3 

Gij zult uw volk een 

schuilplaats wezen 


